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Đức Thánh Cha mời gọi: Hãy theo Chúa và công bố Lời Ngài 

Trong Thánh lễ mừng lễ Thánh Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha đã 

làm phép dây pallium cho các tân Tổng Giám mục, và Ngài suy tư về 

cách dân Chúa được mời gọi bước theo Chúa Giêsu và loan báo Tin 

Mừng. 

(Tin Vatican - Linda Bordoni) 

 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã làm phép dây pallium cho các tân Tổng 

Giám mục trong thánh lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô, tại Vương cung 

thánh đường Thánh Phêrô. 

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha tập trung vào những lời dạy của Thánh 

Phêrô và Phaolô, là những người đã đáp trả câu hỏi thiết yếu trong cuộc 

sống - “Chúa Giêsu là ai đối với tôi?” - bằng cách theo Ngài như những 

người môn đệ và bằng cách loan báo Tin Mừng. 

 

Suy tư về cách Giáo hội được kêu gọi phát triển theo cùng một cách 

thức “bằng cách theo Chúa, không ngừng và khiêm tốn tìm kiếm Ngài,” 

và bằng cách “rao giảng Tin Mừng trước thế giới và mở rộng tâm hồn 

con người cho sự hiện diện của Chúa,” Đức Thánh Cha mời gọi các tín 



hữu mang Chúa Giêsu đến khắp mọi nơi, “đặc biệt những nơi mà nghèo 

đói, ổ chuột và bị gạt ra bên lề xã hội.” 

Ngài bắt đầu bài giảng bằng nhắc lại cuộc đời và sự lựa chọn, gọi hai 

thánh Phêrô và Phaolô, “hai tông đồ mến yêu của Chúa, hai trụ cột đức 

tin của Giáo hội.” 

Trả lời câu hỏi ‘Chúa Giêsu là ai trong cuộc đời tôi?’ Cả hai đều đưa ra 

lời chứng và lý lẽ về cách phát triển với tư cách là Giáo hội. 

 

 
Đức Thánh Cha chủ sự Thánh Lễ Kính Thánh Phêrô và Phaolô 

Phêrô bước theo chân Chúa Giêsu 

Đức Thánh Cha giải thích Phêrô đã trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu ‘Anh 

em bảo Thầy là ai?’ (Mt 16:16) bằng những lời ‘Thầy là Đấng Mêsia, 

Con Thiên Chúa hằng sống’. Thánh nhân cho rằng câu trả lời đó là “kết 

quả của một cuộc hành trình” mà thánh nhân đã trải qua bằng cách đi 

theo Chúa, bước đi với Ngài và đi sau Ngài. 

ĐTC cho hay, chỉ sau đó, “Phêrô mới đạt được sự trưởng thành thiêng 

liêng, nhờ ân sủng, đã đưa ngài đến một lời tuyên xưng đức tin rõ ràng 

như vậy.” 

Đức Thánh Cha nói về Phêrô “là để ta học hỏi mọi điều mỗi ngày, như 

một môn đệ, một môn đệ của Chúa Giêsu, bước theo những bước chân 

của Người.” 



“Phêrô nói với chúng ta rằng không đủ để trả lời câu hỏi – “Chúa Giêsu 

là ai đối với tôi” – bằng một công thức giáo lý hoàn hảo hoặc một loạt 

các quan niệm có sẵn. Không. Chỉ khi theo Chúa, chúng ta mới biết 

Ngài mỗi ngày, chỉ khi trở thành môn đệ của Ngài và lắng nghe lời 

Ngài, chúng ta mới trở thành bạn của Ngài và cảm nghiệm được tình 

yêu biến đổi của Ngài”. 

 

Vì vậy, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu đừng ngần ngại hay viện 

cớ: “Chúng ta cần phải cẩn thận, vì một số lời bào chữa được ngụy trang 

dưới hình thức tâm linh, chẳng hạn như khi chúng ta nói: 'Tôi không 

xứng đáng', 'Tôi không có', 'Tôi có thể làm gì đây?'” 

Ngài nói, đây “là một trong những mánh khóe của ma quỷ: nó cướp đi 

niềm tin của chúng ta vào ân sủng của Thiên Chúa bằng cách khiến 

chúng ta nghĩ rằng mọi thứ đều tùy thuộc vào khả năng của chúng ta.” 

 

 
Một tác phẩm điêu khắc của Chúa Giêsu và thánh Tông đồ Phêrô                 

trong Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. 

 

Một Giáo Hội rộng mở 

Đức Thánh Cha cho hay trách nhiệm mà Thánh Phêrô đặt ra cho chúng 

ta là “tách mình khỏi mọi hình thức bảo đảm trần thế, “ngay lập tức”, và 

đi theo Chúa Giêsu một lần nữa mỗi ngày.” 



“Thánh nhân mời chúng ta trở thành một “Giáo hộirộng mở.” 

Bằng cách cố gắng trở thành “môn đệ của Chúa, tôi tớ hèn mọn của Tin 

Mừng” thì Giáo hội mới “có khả năng đối thoại với mọi người và trở 

thành nơi đồng hành, gần gũi và hy vọng cho con người nam nữ của 

thời đại chúng ta”.   

 

 
 

Thánh Phaolô đã chia sẻ vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. 

Nhìn về vị Tông Đồ Dân Ngoại, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng nếu câu 

trả lời của Phêrô cho câu hỏi của Chúa Giêsu để đi theo, thì đối với 

Phaolô, đó là loan báo Tin Mừng. 

Ông nói rằng sau khi Phaolô gặp Chúa Giêsu phục sinh và khám phá ra 

mầu nhiệm cứu rỗi, ông đã “dành cả cuộc đời mình để đi khắp mọi nơi, 

vượt qua biển khơi để đến với các thành phố và thị trấn, bất chấp sự 

thiếu thốn và bắt bớ gia nan chỉ để rao giảng về Chúa Giêsu Kitô.” 

Đức Thánh Cha nói: “Nếu chúng ta nhìn vào cuộc đời của thánh Phaolô, 

dường như càng rao giảng Tin Mừng, ông càng hiểu biết Chúa Giêsu 

nhiều hơn. Bằng cách rao giảng Lời Chúa cho người khác, thánh nhân 

có thể nhìn sâu xa hơn vào chiều sâu của mầu nhiệm Thiên Chúa.”  

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: Thánh Tông Đồ dạy chúng ta, “bất cứ 

khi nào chúng ta loan truyền, chính chúng ta cũng được truyền thụ. Bất 



cứ khi nào chúng ta loan báo Tin mừng, chính chúng ta cũng được lãnh 

nhận.” 

 

Thánh Lễ Kính Thánh Phêrô và Phaolô 

Chúng ta trao ban cho người khác bao nhiêu, thì bản thân chúng ta lãnh 

nhận được nhiều hơn thế, Đức Thánh Cha trích dẫn Tin Mừng theo 

Thánh Luca và lưu ý “đây cũng là điều cần thiết cho Giáo hội trong thời 

đại của chúng ta: đặt trọng tâm vào việc rao giảng, để trở thành một 

Giáo hội không bao giờ mệt mỏi, lặp đi lặp lại: 'Đối với tôi, sự sống là 

Đức Kitô' và 'Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng'!” 

“Một Giáo hội cần rao giảng, như chúng ta cần oxy để thở.” 

 

Một Giáo hội mở rộng 

Nhắc nhở các tín hữu rằng chúng ta đang mừng lễ Thánh Phêrô và 

Phaolô mời gọi chúng ta theo Chúa Giêsu và loan báo Tin Mừng, ngài 

nói Giáo hội cũng phải phát triển theo cách đó. 

“Thật lý tưởng cho chúng ta khi có một Giáo hội rộng mở, không tìm 

thấy niềm vui trong những thứ thế gian, nhưng trong việc rao giảng Tin 

Mừng trước thế giới và mở rộng trái tim mọi người cho sự hiện diện của 

Thiên Chúa.” 

Chúng ta phải mang Chúa Giêsu đến mọi nơi, Đức Thánh Cha  nói, với 

lòng khiêm nhường và niềm vui: “trong thành phố Rôma của chúng ta, 

trong gia đình của chúng ta, trong các mối quan hệ của chúng ta và nơi 

những người hàng xóm của chúng ta, trong xã hội dân sự, trong Giáo 

hội và đời sống chính trị, trong toàn thể thế giới, đặc biệt ở những nơi 

nghèo đói, suy tàn và bị gạt ra ngoài lề xã hội”. 



 
Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh Lễ Kính Thánh Phêrô và Phaolô 

Giây Pallium 

Đức Thánh Cha kết luận khi đề cập đến sự kiện là vào ngày trọng đại 

này, Ngài trao cho một số Tổng Giám mục mới giây Pallium, như “dấu 

hiệp thông với Giáo hội Rôma.” 

ĐTC nói với các tân TGM: “Hãy bắt chước thánh Phêrô và Phaolô. Hãy 

trở thành môn đệ và tông đồ đi rao giảng. Mang nét đẹp Tin Mừng đến 

mọi nơi, cho toàn thể Dân Chúa.” 

 

Chào Phái Đoàn Tòa Thượng Phụ Đại Kết 

Trước khi kết thúc, Đức Thánh Cha đã chào mừng Phái đoàn của Tòa 

Thượng phụ Đại kết do Đức Thương Phụ Bartholomeo cử đến. 

“Cảm ơn vì sự hiện diện của các bạn! Ước gì chúng ta cùng nhau thăng 

tiến, trong việc theo dõi và rao giảng Lời Chúa, khiến chúng ta lớn lên 

trong tình huynh đệ. Xin thánh Phêrô và Phaolô đồng hành và chuyển 

cầu cho chúng ta.” 



 
Đức Thánh Cha chào Phái đoàn Tòa Thượng phụ Đại kết 


